
Call to Action
Blijf communiceren met ons als ouders, ook als het
niet meer lijkt te lukken. Misschien zien wij nog
haalbare oplossingen? Of hebben jullie andere
voorstellen hoe ons kind tóch nog kan
meedoen/erbij horen? 

“Wat ik merk is dat naarmate je kind met een beperking ouder
wordt, het moeilijker wordt om aansluiting te vinden op een
inclusieve manier. Als alle leeftijdsgenoten leiding worden,
maar dit voor jouw zoon niet kan, verliest hij zijn
vriendengroep. En waar moet hij dan aansluiting vinden? Met
wat creativiteit is er heel wat mogelijk: Jef is nu vast lid van de
kookploeg en co-animator!"

Op je site aangeven dat jullie elke vraag
bekijken en hierover in gesprek willen gaan met
ouders om te bekijken wat er mogelijk is, dat is
een  wereld van verschil voor mij als ouder om
het eerste contact te durven leggen. 

"Omdat er een aparte werking bestond, was het zelfs
niet bespreekbaar of onze dochter inclusief kon
aansluiten."

“Je moet als ouder sterk staan om de vraag te durven
stellen aan een organisatie of je kind met een beperking
mag meedoen. En hoe moeten we dat dan doen? Juist
veel vertellen over ons kind of niet teveel, want anders
wordt ons kind al op voorhand misschien geweigerd?”

Durf bewust te kiezen voor diversiteit, voor
inclusie. Zie de  verschillen tussen iedereen als een
rijkdom. Je kan zoveel leren  van elkaar!

“Als ouder ben ik gerust gesteld als ik Marie afzet en ze zwaait
‘Dag mama!’ en hop, weg is ze. Hier mag ze zijn wie ze is, met
haar talenten en haar beperkingen. Ze voelt zich hier goed.”

"Fouten maken mag! Als ouders moeten wij ook steeds
opnieuw zoeken wat er werkt en weten we het soms zelf ook
niet. Samen zoeken wat er kan is dan de gouden sleutel!" 

De wil om het waar te maken, het willen proberen.
Samen zoeken naar  oplossingen en zien dat het
allemaal niet zo anders of niet altijd zo veel
moeilijker is. Daar draait het om!

“Onze dochter wil ook gewoon plezier
maken, samen spelen en erbij horen. Wij
vragen geen aanpassing van de werking,
maar het vraagt soms van de
animatoren dat ze haar net even anders
benaderen. Wat meer tijd en extra
speluitleg, maken al een wereld van
verschil. Zo heeft ook zij een fijne
speelpleindag!”

Ga als organisatie en ouders samen op zoek naar
de concrete  oplossingen: vrijwilligers, materiaal,
… Verwoord wat de ander van jou kan
verwachten. Samen de verantwoordelijkheid
dragen, maakt veel meer mogelijk

“Vrijetijdsorganisaties vragen vaak dat er iemand extra meekomt
om te ondersteunen. Wij kunnen als ouders wel vrijwilligers zoeken,
maar het is fijn als de organisatie mee zoekt binnen hun netwerk.
Het is extra leuk als die vrijwilliger dan ook een ‘klik’ heeft met de
leiding.” 


